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Kom, Eet en Ga 

 
Vorige week heeft Jeanne gesproken. Een prachtige boodschap met drie punten 

om mee naar huis te nemen(‘take-aways’): 
1) We zijn veilig bij God.  

2) We kunnen ‘uitstappen in geloof’, we kunnen leren om op Hem 

vertrouwen. 

3) Laat je niet uit het veld slaan door perfectionisme. God kent onze 

beperkingen. Hij houdt van ‘mensen’, inclusief hun zwaktes. 

 
Ik wil vandaag verder bouwen op deze krachtige boodschap.  

Mijn hoop is dat deze preek ertoe zal bijdragen dat je een leven zult leven ‘vol 
van het leven van God. Vol van zijn vreugde, vol van zijn wijsheid, vol van zijn 
kracht, vol van vrijheid, vol van zijn liefde.’ 

 
Ik ben ervan overtuigd dat God dat wil geven aan ons. Of beter gezegd. Hij 
nodigt ons uit in een leven of in een levensstijl waarin deze elementen zich 
ontwikkelen. 
 
-Weet je, groeien in je geloof is iets anders dan groeien in kennis over God. Of 
kennis over de Bijbel. Geloven is meer dan een geschiedenisles. 
 
-Groeien in geloof is ook iets anders dan groeien in moreel besef, in wat goed is 
en wat slecht. Geloven is meer dan moraalleer. 
 
-Groeien in geloof heeft er ook niet mee te maken welke positie je hebt in de 
gemeente. Of je oudste, bestuurslid of aanbiddingsleider bent… Geloven is geen 
alternatieve carrière. 
 
-Groeien in geloof is ook niet speculeren over hoe de toekomst zich zal 
ontwikkelen. Geloven heeft niets met toekomst voorspellen,  horoscoop lezen of 
een waarzeggerij te maken. 
 

Groeien in geloof heeft te maken met het ‘groeien in de vriendschap’ met God.  

Ik gebruik expres het woord vriendschap, omdat we dat goed begrijpen. In een 
vriendschap leer je elkaar steeds beter kennen, in een vriendschap zorg je voor 
elkaar, help je elkaar, heb je plezier met elkaar, je deelt lief en leed met elkaar, 
enz. 
 
Het is belangrijk om dat helder te hebben. Geloven heeft altijd met het 
ontwikkelen van relatie en relaties te maken.  
God zelf is een relatie – Vader, Zoon en Geest, de drie-enige God is een relatie. 
De drie-enige God is liefde. 
 
En Jezus is naar de aarde gekomen, we hebben dat gevierd met Kerst. God zelf 
komt in de persoon van Jezus naar de aarde. Hij is volledig God én volledig 
mens. En door naar de aarde te komen, laat God zien dat Hij ernaar verlangt dat 
wij in zijn aanwezigheid leven. 
Door naar de aarde te komen laat God zien dat hij het leven, het vreugdevolle, 
liefdevolle, creatieve leven, zoals Vader-Zoon en Geest dat beleven, aan ons wil 
geven. 
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God zelf nodigt ons, door Jezus uit, om vriendschap met Hem te ontwikkelen. 
Het eerste wat Jezus doet, wanneer hij zijn openbare optreden begint, is een 
groep vrienden verzamelen. Drie jaar lang trekken ze met elkaar op. Jezus 
modelleert vriendschap. Hij deelt het leven dat Hij leeft met de Vader en de 
Heilige geest met zijn vrienden. 
 
Er is geen cursusboek, er is ook geen mogelijkheid om dit online, alleen achter je 
computer te leren!! Wat Jezus je wil leren, leer je samen met anderen, per 
definitie!!  
 
Dit brengt ons bij het eerste woord om te onthouden vandaag: 
 
Kom (of Welkom) 
 
Matteus 11 
28Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal 
jullie rust geven.  

 
In dit vers is zo het hart van God zichtbaar. 
‘Kom allen’, iedereen is welkom. Iedereen, niemand uitgezonderd. Laat dat even 
inzinken. Iedereen is welkom. 
 
En hoe mooi het ook is, het schuurt ook… 
Is de misdadiger welkom? - Ja 
Is de oneerlijke / fraudeur welkom? - Ja 
Is de overspelige welkom? - Ja 
Is de verslaafde welkom? - Ja 
Zijn vrouwen welkom? – Ja 
Zijn hetero’s welkom? - Ja 
Zijn homo’s welkom? – Ja 
Is de rijke welkom? – Ja 
Is de arme welkom? - Ja 
 
Ik kan nog wel even doorgaan. Er zijn altijd mensen waarvan jij en ik diep van 
binnen vinden dat ze niet welkom zijn,…maar Jezus zegt: ‘Kom allen bij Mij’ 
 
‘Jullie die vermoeid en onder lasten gebukt gaan’ – Jezus nodigt ons uit om te 
komen met een nederig hart. Hij vraagt ons om te erkennen dat we ‘vermoeid 
zijn en onder lasten gebukt’ gaan. Nederigheid is de enige houding waarin we 
kunnen ontvangen. We kunnen alleen ontvangen als we erkennen dat we wat 
nodig hebben. 
 
We kunnen niet met een trotse en hoogmoedige houding bij Jezus komen. Met 
die houding kunnen we niets ontvangen. 
Daarom had Jezus veel discussies met de Farizeeën en de schriftgeleerden – zij 
hadden die trotse en hoogmoedige houding. Zij dachten dat ze beter waren dan 
de rest. 
 
Als we bij Jezus komen met een nederige houding, dan belooft Hij dat Hij rust zal 
geven. ‘Ik zal jullie rust geven’ 
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Die nederige houding is van belang. Als wij komen met onze analyses en God 
vertellen wat Hij moet doen zodat ik rust ontvang, dan is dat niet nederig. Dat is 
eerder hoogmoedig… Een nederige houding zegt: ‘Heer, ik weet het niet 

meer,…ik kom bij u, …ik geef mij over aan U’ 
 
 
Het tweede woord waar we vandaag bij stil staan is: 
 
Eet! 

 
Johannes 6 
51Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit 
brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat Ik zal geven voor het leven van 

de wereld, is mijn lichaam.’ 
 
Matteus 26 
26Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het 
brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn 

lichaam.’ 27En Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker 
met de woorden: ‘Drink allen hieruit, 28dit is mijn bloed, het bloed van het 

verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.  
 
We gaan vanmorgen avondmaal vieren. We gaan brood eten en wijn drinken.  
 
Laten we even kijken naar de teksten die we zojuist gelezen hebben. ‘Ik ben het 

levende brood’ zegt Jezus. Hij vergelijkt zijn lichaam met brood. En Hij zegt, 
‘wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven.’ 
 
Jezus heft hiermee de spanning tussen het tijdelijke en het eeuwige op. Het 
lichaam is tijdelijk, brood ook – en door het eten van het brood – ontvangen we 
eeuwig leven.  
 
Het is beeldspraak, het brood is een symbool van het lichaam. En wijn staat 
symbool voor bloed. 
 
Jezus nodigt ons aan tafel. Iedereen is welkom aan zijn tafel. En we worden 
uitgenodigd om te eten, te genieten van wat God heeft bereid voor ons. We 
worden uitgenodigd om te genieten van de vriendschap met God. We worden 
uitgenodigd om die vriendschap, gesymboliseerd in brood en wijn, die relatie te 
consumeren.  
We kunnen God geen groter plezier doen dan door te eten en drinken ‘met Hem’. 
Door zijn vriendschap te ontvangen en ervan te genieten. 
 
Het avondmaal dat we vieren is geen magische handeling. Het is ook geen 
transactie: wij eten het brood en in ruil daarvoor ontvangen we leven.  

Door de maaltijd te gebruiken, laten we onze intentie zien om de vriendschap 
met God te vieren, elke dag! 
En er valt wat te vieren: 
We ontvangen eeuwig leven en onze zonden zijn vergeven! 
 
Dat is goed nieuws mensen!! Dat is enorm goed nieuws!! 
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De zware last van schuld en schaamte vanwege de dingen die we verkeerd 
gedaan hebben…zijn ons vergeven. 
We kunnen met een schone lei op weg gaan. 
 
En alsof dat nog niet genoeg is: we hoeven geen angst voor de dood meer te 
hebben. We hebben eeuwig leven ontvangen! Het leven op aarde is tijdelijk. Het 
leven met God, aan zijn tafel, is voor eeuwig! 
 
Het lijkt me goed om NU AVONDMAAL te vieren. Nadat we de maaltijd gebruikt 
hebben, sluit ik af met het derde woord van vandaag. Kom, Eet en straks kijken 
we naar Ga. 

 
We hebben nagedacht over ‘Kom’. 
We hebben nagedacht over ‘Eet’. 
 
Dat brengt ons bij het laatste punt: 
‘Ga’ 

 
Na zijn dood en opstanding is Jezus samen met zijn leerlingen en spreekt Hij de 
volgende woorden: 
 
Matteus 28 
19Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de 

naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20en hun te leren dat ze zich 
moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik 

ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ 
 
Zijn leerlingen ontvangen een opdracht. Jezus geeft zijn leerlingen de opdracht 
te doen wat Hij zelf gedaan heeft. Nu moeten jullie leerlingen verzamelen.  
 
En je moet hetzelfde doen als wat Ik gedaan heb. 
Je moet ze leren wat het leven met God, met de Vader en de Zoon en de Heilige 
Geest, inhoudt. Je moet ze onderdompelen (dopen) in die relatie met God. 
 
Je mag iedereen (alle volken) uitnodigen om bij jullie te komen. Je mag iedereen 
(alle volken) uitnodigen om met jullie de maaltijd te gebruiken. 
‘En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van 
deze wereld.’ 

Als mensen jullie ontmoeten, dan ontmoeten ze Mij. ‘Ik ben erbij’ belooft Jezus!! 
 
‘De vergeving van zonden, het eeuwige leven’ die jullie van Mij ontvangen 
hebben, is beschikbaar voor iedereen die KOMT en die EET… 
 
GA! 
 
AMEN 
 
Vraag voor groepsgesprek: 

Welke take-away van Jeanne komt, naar jouw idee, het dichtst bij KOM?  
En welk punt bij GA? 
En welk bij EET? 
Kun je dat toelichten? 


